
      
Datum: 23-04-2025 
 

Naam kind:…………………………………………………………………………………..  

 

Deze middag ging het verhaal over ‘Elisa en de Sunamitische vrouw’. (2 Koningen 4:8-37) 

Als profeet reist Elisa door het land van Israël. In Sunem eet hij weleens mee bij een echtpaar. Nadat Elisa daar een 

aantal keer heeft meegegeten maakt het echtpaar een kamertje voor Elisa. Als Elisa dan in Sunem is kan hij zich daar 

terugtrekken. Als dankbaarheid voor dat kamertje wil Elisa de man en vrouw wat geven, maar de vrouw wil niets 

hebben. Ze heeft het vanuit liefde gedaan. Elisa mag dan toch in Gods Naam zeggen dat deze vrouw een zoon zal 

krijgen. Geen ding zal voor God onmogelijk zijn. De vrouw wordt zwanger en krijgt een zoon. Het gebeurt precies zoals 

Elisa in Gods Naam gezegd heeft. Als de jongen groter geworden is, mag hij in de oogsttijd op een keer met zijn vader 

mee naar het land. Daar krijgt de jongen enorme pijn in zijn hoofd. Vader laat de jongen thuisbrengen. In plaats van 

dat het beter gaat, sterft de jongen thuis. Het echtpaar is hun geliefde zoon kwijt. De vrouw gaat Elisa halen die op de 

berg Karmel is. Elisa gaat mee. In het kamertje trekt Elisa zich terug waar de jongen dood op bed ligt. Niemand hoeft 

erbij te zijn. Elisa bidt tot de Heere en gaat dan op de jongen liggen. Het lichaam van de jongen wordt warm, maar hij 

ademt nog niet. Elisa gaat nog 

een keer op de jongen liggen. 

Opnieuw gebeurt er een 

wonder. De jongen niest zeven 

keer en doet zijn ogen open. Hij 

leeft weer en Elisa mag de zoon 

weer levend teruggeven aan de 

Sunamitische vrouw. Ja, geen 

ding is voor God onmogelijk.  

Aan de Heere Jezus is gegeven 

alle macht in hemel en op 

aarde. Hij kan dode mensen 

weer levend maken. Zo kan Hij 

ook (dode) zondaren een nieuw 

(levend) hart geven. 

 

De leertekst is: ‘Mij is gegeven 

alle macht in hemel en op 

aarde.’ (Mattheüs 28:18b) 

 

Opdracht: Kleur de kleurplaat 

op de achterkant netjes in.  

Als je deze opdracht maakt en 

de volgende keer (07-05-2025)  

inlevert op de club, dan krijg je 

een extra spaarpunt! 

Als je de Bijbeltekst kunt 

opzeggen krijg je ook een extra 

punt! 

  


